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OpdebresvoorSewaKendra Huis-aan-huis collecte
Pokhara – Gehandicapt zijn in Nepal werd tot voor kort
nog gezien als een vloek van de goden, nu als een blok aan
het been van de familie. Voor veel gehandicapte kinderen
geldt dat ze thuis worden gehouden, voor hun eigen
veiligheid, maar vooral ook uit het zicht. Daar kwam 20
jaar geleden verandering in met de oprichting van Sewa
Kendra. Een plek waar dagelijks zo’n 25 kinderen met een
beperking terecht konden. Zeven begeleiders startten
daar met het aanbieden van activiteiten als dans en
beweging, maar ook met vaardigheden als handen
wassen, tandenpoetsen en toiletgang. Vanaf het begin al
hadden kinderen het er duidelijk naar hun zin en groeiden
ze in hun zelfvertrouwen. Sinds 2016 zijn er ook bijna ieder
jaar Maya vrijwilligers actief die zorgen voor meer
individuele aandacht per kind. De opvang heeft in al die
jaren heel wat levens van zowel kinderen als gezinnen in
positieve zin veranderd. Dat is van onschatbare waarde.
Tot afgelopen april. Toen ging de deur op slot. De Japanse
filantroop achter het project, inmiddels op hoge leeftijd,
moest stoppen met de steun. Dus zitten de kinderen weer
thuis. Voor stichting Maya reden om in actie te komen.
Doel is om de aankomende drie jaar alle operationele
kosten van de dagopvang te dragen en ondertussen
samen te zoeken naar een duurzame oplossing. Help je
ook mee?

Wijchen – De huis-aan-huis collecte staat weer voor de
deur. Dit jaar lopen we voor de dagopvang Sewa Kendra
en de kinderen met een verstandelijke beperking.
We hebben nog plaats voor een handjevol collectanten in
Wijchen. Dus ben je een avond beschikbaar in de week van
28 augustus tot en met 1 september? Meld je dan aan via
info@stichting-maya.nl .
Woon je niet in Wijchen maar wil je wel een bedrag doneren:
klik dan op of maak het over naar onze rekening:
NL03 RABO 0101 0263 74 o.v.v. dagopvang.

Nederland – Ben je goed met cijfers en wil je graag het
verschil maken voor de kinderen in Nepal? Dan zijn we
misschien wel op zoek naar jou: onze nieuwe penningmeester.
Je vindt de functieomschrijving op
Wellicht mogen we jou binnenkort welkom heten bij de
Maya familie.

Nijmegen – Binnenkort is het weer zo ver: De Maya reünie.
Dit jaar mogen we onze poolkunsten vertonen.

Locatie: Café Pool, Van Welderenstraat 99, Nijmegen
Datum: Zaterdag, 23 september
Tijd: 16 - 18 uur

Er zijn zoals gewoonlijk geen kosten aan verbonden, maar
geef je wel even op via onze
Na afloop is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij de BBQ
van Maya vrijwilliger Teun, op loopafstand. Tof, die Teun!

onze website.

Gezocht: penningmeester

Maya reünie 2023

deze link

facebook pagina

http://www.mayafoundation.com/
http://www.stichting-maya.nl/
https://www.facebook.com/mayanepal/
https://www.facebook.com/mayanepal/
https://www.instagram.com/mayafoundationnepal/
https://www.instagram.com/mayafoundationnepal/
https://www.stichting-maya.nl/wp-content/uploads/2023/07/Functieprofiel-Penningmeester.pdf
https://www.geef.nl/nl/doneer?action=28340&backLink=https://www.geef.nl/nl/actie/sluiting-dagopvang-gehandicapten-voorkomen/donateurs
https://fb.me/e/J6PYQixF
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Sirjana – Op de laatste schooldag voor de vakantie waren er
op de Sirjana Secundary School verschillende activiteiten.
Een daarvan was bomen planten. Alle jongens deden
hieraan mee, alsook de meisjes tot en met klas 4. De andere
meiden leerden hoe ze zelf maandverband konden maken.
Dit omdat veel gezinnen geen geld hebben om maand-
verband te kopen. Door het zelf te maken, hoeven ze het
niet zonder te stellen en wordt het aantal dagen dat ze niet
naar school komen gereduceerd. Marieke hielp mee:
Ik vind het heel mooi dat de school dit organiseert, ik ben er
trots op dat ik heb kunnen helpen. Dit project laat zien dat de
school geeft om de kinderen en ze zoveel mogelijk probeert te
helpen, ook buiten het reguliere lesprogramma om.

Pokhara – Op Oxford School kregen de leraren een training
over het gebruik van PowerPoint van de daar aanwezige
Maya crew bestaande uit Luuk, Martijn en Rowan. Daar was
grote vraag naar want de school had via Stichting Maya voor
een klein prijsje 14 solide tweedehands laptops aan kunnen
schaffen. Nu heeft elke docent behalve een laptop ook de
bijbehorende kennis om zijn of haar lessen digitaal voor te
bereiden.
De school is langzaam aan het digitaliseren en ook het eerste
digibord heeft zijn intrede gedaan, al zij het van bescheiden
formaat. Daar hebben Martijn en Rowan dankbaar gebruik
van gemaakt bij het geven van hun lessen Social Studies.

Training in ICT-onderwijs

Scholieren leren safety pads maken met Marieke

Er werd volop samengewerkt.
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GASH-ers zetten leerlingen in hun kracht 
Harpan Vallei – Vlak voor de zomervakantie ontving
Maya alweer voor de derde keer een groep studenten
van de GASH minor, dit maal met studenten van de
opleidingen ALO, sportkunde, fysiotherapie, pabo en
social work. Ze hebben op de scholen DACS en Snow
View twee weken lang projecten uitgevoerd gericht op
sport en gezondheid.

In de ochtend deden we een sportprogramma met alleen
de oudste leerlingen, zodat een aantal van deze leerlingen
in de middag deze activiteiten aan de jongsten konden uit-
leggen. We gaven ze ook de ruimte om zelf aanpassingen
te doen. Voor veel kinderen was dat een geheel nieuwe
ervaring. In Nepal is het onderwijs normaal gesproken veel
stijver en hebben leerlingen weinig inspraak.
We merkten dat vooral de jongens hier interesse in
hadden. Bij de volgende uitvoering hebben we dan ook de
meiden aangespoord hieraan mee te doen. Ze kregen,
velen voor het eerst, een leidinggevende rol en moesten
ook de jongens aansturen. We hebben ze de naam ‘city
trainers’ gegeven en op het eind van de week kregen ze
hiervoor een certificaat uitgereikt. De directrice was zo
onder de indruk van het effect dat ze de leraren erbij riep
om te laten zien hoe wij dit hadden aangepakt.

Een kersverse city trainer aan het werk.

Ook wij hebben groei doorgemaakt. Zo hebben we onze
leiderschapskwaliteiten kunnen ontwikkelen door te
werken met een nieuw team. We hebben drie weken
gereisd met mensen die we daarvoor niet goed kenden en
onderling veel persoonlijke ervaringen uitgewisseld.
Wat we verder nog meenemen uit Nepal is het relativeren
en het in het moment zijn, zonder al te veel stress voor
morgen. Het heeft ons doen beseffen hoe belangrijk het is
om af en toe rust te nemen en te genieten van wat er is.
We zijn blij dat we ons steentje hebben kunnen bijdragen.
Het is weer een stapje in de goede richting, zowel voor de
scholen als voor onszelf.
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Uniformen voor Parashu

Zeven jaar bleek de bieb niet in gebruik te zijn geweest.
Zeven jaar stof. Nepalese stof. Je hoorde het viertal
bijna denken: “Zouden er nog ergens mondkapjes
rondslingeren.”
Uiteindelijk was het ‘mouwen opstropen en gaan’. Als
een ware wervelwind raasden ze langs alle rekken,
planken en het aanwezige leesvoer. Alles kwam van de
planken, werd gesorteerd op taal (Nepalees en Engels)
en op onderwerp. Uiteraard werd er gebruik gemaakt
van kleurcodes: geel voor Engels en roze voor Nepalees.
Ook kwamen er kaartjes met de namen van de
onderwerpen, zo divers als religie, wilde dieren in de
Himalaya en teacher guides. Beetje bij beetje kwam er
orde in de chaos. Gelukkig kwam er hulp van docenten
en leerlingen. Samen wisten ze de klus te klaren. Of
zoals Norah zei:

De foto toont de situatie op de dag van de heropening.
Een bibliotheek vol leerlingen die allemaal gebruik wilden
maken van de boeken. Ook de docenten haalden boeken
van de planken om door te lezen. Dat zien geeft enorm
veel voldoening.

Adhikaridanda – De Parashu basisschool was een van de
eerste scholen waar we een langdurige samenwerking
mee hebben opgebouwd. Omdat het aantal leerlingen
van de school de laatste jaren erg afgenomen is, kunnen
we helaas geen vrijwilligers meer naar de school sturen.
De klassen zijn te klein geworden voor een afwisselende
en uitdagende stage.
Uiteraard blijven we de school wel een warm hart
toedragen en waar mogelijk doen we dan ook graag een
bijdrage in een andere vorm. Met die gedachte hebben
we voor het huidige schooljaar onlangs aan alle kinderen
nieuwe uniformen gedoneerd.

Simpali – Schoolbibliotheken in Nepal zijn vaak een
zorgenkindje. Zo ook die op de Sirjana school. Zelfs met
een bliksemsnelle blik het lokaal in kon je niet aan de
conclusie ontsnappen dat de boeken in deze bieb lagen
te verstoffen, letterlijk.
Gelukkig kwamen Maya vrijwilligers Huub, Raoul, Ymke
en Norah to the rescue. Ze waren het er al snel over
eens: dit kon echt niet zo.

Bibliotheek Sirjana school krijgt tweede leven
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Vacatures Gezocht: koeriers
Gezocht: Vrijwilliger met ICT ervaring of student van
passende opleiding voor het onderhouden en
uitbreiden van onze Maya Academy, een online
onderwijsomgeving met Moodle als basis.
Je taken bestaan uit: plaatsen van inhoud
(cursussen, toetsen, video’s, etc. voor Nepalese
leraren) het aanmaken van accounts, het toewijzen
van verschillende levels van toegangsrechten, het
vergroten van het gebruiksgemak. Je hebt veel
vrijheid in het inrichten van het systeem.
Je kan tevens content aanleveren in de vorm van bv
foto’s en video’s die je op locatie gaat maken. Je
hebt veel contact met de verschillende scholen en
kan ook workshops geven in het gebruik van de
Academy aan zowel vrijwilligers als Nepalese
docenten.

Voor andere vacatures in Nepal en Nederland, kijk op
onze website of facebook pagina!

We zouden graag in contact komen met mensen die
naar Nepal vliegen en een paar kilo van hun bagage
willen reserveren voor kleding of laptops.
De meeste luchtvaartmaatschappijen hebben hun
limiet verhoogd van 20 naar 23 kilo. Etihad en Turkish
Airlines staan nu zelfs 30 kilo toe. Laat deze extra kilo’s
niet onbenut!

Stichting Maya
Meijhorst 34-35
6537JC Nijmegen
Nederland

tel. (+31) (0)6-23113486              
website: www.stichting-maya.nl
e-mail: info@stichting-maya.nl
KvK Centraal Gelderland 09145476

Maak je donatie over op:
NL03 RABO 0101 0263 74
t.n.v. Stichting Maya
Te Nijmegen
(BIC / SWIFT = RABONL2U)

Stichting Maya heeft sinds januari 
2008 de ANBI status. Elke gift is 
dus aftrekbaar van de belasting!

Steun ons!

Contact informatie

Maya vrijwilligers van afgelopen seizoen.

Colofon
De Maya Nieuwsbrief is een
uitgave van Stichting Maya en
dient om de vrienden van Maya
op de hoogte te houden van het
nieuws betreffende de stichting
uit zowel Nepal als Nederland. De
nieuwsbrief komt gemiddeld vier
keer per jaar uit.

Foto’s van:
Enrico Zondag
Hari Bhugai
Inge Walraven
Marieke Wervers
Norah Noten
René Voss
Silke de Graaf
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René Voss
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