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Fijne feestdagen !                   Van 2023 … naar 2024
We kijken terug op een jaar waarin we veel hebben
kunnen betekenen voor de kinderen in Nepal. Een
recordaantal vrijwilligers zorgde ervoor dat we ons bereik
konden uitbreiden naar 10 scholen. Verder zijn er ook
mooie stappen gezet met de beslissing vanuit het bestuur
om de scholen meer zelfbeschikking te geven over de
besteding van hun Maya budgetten en met de toezegging
om de dagopvang voor kinderen met een beperking open
te houden, de meest omvangrijke Maya steun ooit. Dat
alles geeft hoop en is een mooie basis om het nieuwe jaar
mee in te gaan.
Uitdagingen liggen er ook. Meer scholen betekent ook
meer aanvragen voor steun en vooral meer aanvragen
voor individuele steun voor leerlingen uit de armste
gezinnen. Ook in Nepal wordt de kloof tussen arm en rijk
eerder groter dan kleiner en de risico’s dat kinderen niet
naar school kunnen, nemen weer toe. Als ze wel komen
zitten ze er, zonder boeken, voor spek en bonen bij.
Vandaar onze oproep aan ieder om te overwegen een
kind in Nepal te sponsoren voor vijf jaar. Er is een zeer
voordelige constructie vanuit de belastingdienst om dat te
doen, dankzij de ANBI status van de stichting. Na aftrek
help je voor minder dan 50 cent per dag een kind naar
school. Maak er gebruik van! Klik voor meer info.

We wensen al onze donateurs, sponsors, studenten,
vrijwilligers, werkgroepleden, collectanten en alle andere
mensen die ons werk in Nepal steunen en een warm hart
toedragen heel fijne feestdagen toe.
Hartelijk dank voor jullie trouwe steun het afgelopen jaar.
Samen hebben we voor veelkinderenopnieuwhet verschil
gemaakt! Daar gaan we in 2024 graag mee door.

Nijmegen – Wij starten het nieuwe jaar heel graag samen 
met jullie. Uiteraard met een hapje en een drankje. Zien we 
jou ook?

    Locatie: Café Franco James, Priemstraat 9, Nijmegen
    Datum:    Zaterdag,  20 januari
    Tijd:   16 - 18 uur

Er zijn zoals gewoonlijk geen kosten aan verbonden, maar 
geef je wel even op via onze 

Wijchen – De huis-aan-huis collecte van Wijchen heeft
afgelopen keer ruim € 900,- opgebracht. De QR code op
de bus laat een stijgend aandeel zien van de donaties.
Dank aan onze trouwe collectanten. Extra dank gaat naar
Zuster Clementio die na jaren te hebben gecollecteerd en
kaarten te hebben gemaakt en verkocht, besloten heeft
het rustiger aan te gaan doen. Meer dan verdiend.
De opbrengst komt zoals eerder vermeld ten goede aan
het openhouden van de dagopvang. De voorbereidingen
daarvoor zijn in volle gang.

Opbrengst collecte
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Dharapani – Ruim voor het einde van het regenseizoen
stonden Marjolein en David al op Nepalese bodem. Deze
klimmers in hart en nieren hadden hun zinnen gezet op
de Himalaya, maar wilden ook een bijdrage leveren in de
vorm van vrijwilligerswerk voor de bewoners van dit
prachtige land. Met allebei een ALO opleiding op zak
hadden ze de Maya scholen voor het uitkiezen en die
keus viel al snel op… Dharapani.

De ontvangst bij ons gastgezin was waanzinnig gastvrij.
We werden er verlegen van en durfden bijna niet aan te
geven dat we die eerste dag eigenlijk ook nog naar de
school wilden. Na wat eten was het dan toch zo ver. Op
het schoolplein stonden de kinderen te springen en te
zwaaien en kwamen ze aanrennen om kennis te kunnen
maken. Wat een welkom!
Het contact met docenten en afspraken maken over ons
programma kostten ons de eerste twee dagen
daarentegen wel veel moeite. Omdat we sportlessen
kwamen geven en dit in Nepal niet zodanig in het
curriculum zit, was het behoorlijk zoeken naar
mogelijkheden. In die eerste week konden we helaas maar
twee dagen lesgeven. Met steeds weer andere klassen of
verschillende klassen door elkaar was het chaotisch. Het
veld lag ook nog eens vol afval en stenen en er waren veel
kuilen en hoog gras.

Sport en spel voor de leerlingen in Dharapani
De tweede week veranderde onze ervaring behoorlijk.
Door onze mindset wat aan te passen en mee te gaan in
de flow van constante verrassingen ontstond er meer
verbinding. Ook kenden we de meeste namen al dankzij
het trucje om op dag 1 foto's te maken van alle kinderen
met een naamkaartje erbij en die vaak te oefenen. We
speelden simpele spellen als tikkertje en andere dingen
zonder materiaal en hadden heel veel plezier. Ook
volleybal (de nationale sport van Nepal) speelden we
dagelijks. Een enorm succes met blije en lieve kinderen die
ondanks de taalbarrière erg goed luisteren en hun best
doen. Wat een plezier en gelach steeds opnieuw en dat
gaf ons weer nieuwe energie en vreugde. Dit ging zo door
de weken daarna, ondanks de vele vrije dagen.

We kijken met een geweldig gevoel terug op de ervaring
en waren graag veel langer dan een maand gebleven. Het
contact met docenten werd steeds beter, we leerden de
klassen en individuele kinderen steeds meer kennen en
begrijpen. Het is zo indrukwekkend om een kijkje te
mogen nemen in hun cultuur en schoolsysteem, om een
band op te bouwen en zeker ook om bij het gastgezin te
zijn waar we genoten van het spelen en kletsen met de
familie. We willen Stichting Maya en in het bijzonder René
Voss bedanken voor alle mogelijkheden en hulp die we
hebben gekregen (ook tijdens de weken dat we daar
waren). Deze ervaring vergeten we nooit meer en we
zouden dit aan iedereen aanraden. We willen zeker nog
snel een keer terug!
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Op juf Madelief kunnen alle leerlingen rekenen
Naudanda – In september is Madelief begonnen met
haar stage op de Mahendra basisschool in Naudanda.
Deze school zit nog niet zo lang in het Maya programma
en dat maakt een stage extra uitdagend. Maar Madelief
houdt wel van een uitdaging!

Ik zit in het laatste jaar van mijn opleiding; de pabo aan de
Hogeschool Utrecht. Een van mijn doelen hier is om in de
klas meer te kunnen differentiëren [dezelfde lesstof op
verschillende niveaus aanbieden, red.] In Nepal liggen de
niveaus in de klas namelijk heel ver uit elkaar. Zo kan in de
rekenles de ene leerling nog geen som met plus maken en
de ander maakt al staartdelingen. Ik wilde gaan
uitproberen hoe ik er toch voor kon zorgen dat kinderen
meer op hun eigen tempo en niveau kunnen werken
binnen één klas.
In de lessen die ik geef, zorg ik ervoor dat de kinderen een
actievere rol hebben en zo veel mogelijk betrokken zijn bij
de les. Om dat te bereiken, gebruik ik vaak spelletjes en
andere coöperatieve werkvormen. Zo bood ik tijdens een
rekenles over breuken een spel aan waarbij de kinderen in
tweetallen de breuken die even groot waren bij elkaar
moesten zoeken.

Leerlingen druk bezig met het spel.

Kinderen vinden spelletjes leuk, dus ze maakten al snel
groepjes en begonnen het spel. Het viel me direct op dat
er twee tweetallen waren waarbij de sterke leerling de
kaartjes allemaal naar zichzelf schoof en de opdracht in
zijn eentje deed. De andere leerling kon hierdoor niet
meedoen.
Ik heb de opdracht stilgelegd en nieuwe tweetallen
gemaakt. De sterkere rekenaars bij elkaar en de andere
rekenaars bij elkaar. En wat gebeurde er? Nu kregen
ineens beide kinderen in ieder tweetal de mogelijkheid om
mee te rekenen op hun eigen tempo, zonder dat eentje al
het werk deed. Er werd nu echt samengewerkt en alle
kinderen in de tweetallen waren actief bezig met de
lesstof. Wat een doorbraak! De kinderen blij en ik blij!
Sindsdien maak ik altijd tweetallen op deze manier en
merk ik dat kinderen hierdoor meer op hun eigen niveau
en tempo werken en dus meer opnemen.

Juf Madelief en enkele van haar leerlingen.
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Sponsorkids krijgen warme jassen dankzij Iris

Ook gingen we naar Disneyland Pokhara, een soort mini
pretpark dat wel de naam heeft maar geen familie is van.
Daar mochten de kinderen in een attractie naar keuze.
Sommigen kozen voor het reuzenrad, anderen voor het
treintje. Het was voor hun allemaal de allereerste keer in
een attractie. Ik zag hun emoties van angst naar vreugde
gaan. Het was heel bijzonder om dat zo van dichtbij te
zien. Tenslotte kon ik de kinderen trakteren op lunch in
een restaurant. Ze konden kiezen uit chowmein of
momo’s. Ook hier genoten ze van. Al met al was het een
heel leuke en zorgeloze dag.

Serachaur / Pokhara – Stichting Maya geeft al jaren
schoolbeurzen aan kinderen uit de armste families. Eens
per jaar proberen we bij al die kinderen langs te gaan om
te kijken hoe het nu echt met ze gaat. Dit jaar mag Iris
die taak op zich nemen. Maar ze doet meer dan alleen
dat. Wat precies? We laten haar zelf aan het woord.

Voor ik naar Nepal ging was ik werkzaam bij het Isala
Ziekenhuis in Zwolle. Binnen Isala is er een commissie
genaamd Isala Wereldbreed. De medewerkers van Isala
kunnen maandelijks een deel van hun salaris doneren aan
Isala Wereldbreed voor een goed doel. Ik besloot om een
aanvraag in te dienen bij Isala Wereldbreed met als goed
doel de sponsorkinderen van stichting Maya. En… mijn
aanvraag werd goedgekeurd.

Sinds september ben ik actief in twee dorpjes in de
Harpan Vallei waar samen zo’n 35 kinderen een beurs
krijgen. Voor beide groepen heb ik bijzonder veel kunnen
beteken. Omdat ook in Nepal de dagen kouder worden,
wilde ik graag warme kleding voor hen kopen. Samen
met de directeur van een van de scholen en de
sponsorkinderen namen we de bus naar de grote stad.
Daar hebben de kinderen zelf winterjassen, broeken en
truien uitgezocht. Aan hun reacties kon ik zien hoe blij en
dankbaar ze waren.
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Vacatures                      Gezocht: koeriers
Gezocht: Vrijwilliger met ervaring in weebly of
soortgelijke websitebouwer die e.e.a. in Jip en
Janneke taal kan overbrengen aan Nepalese leer-
krachten of studenten.
Je taken bestaan uit: Een korte manual maken in het
Engels over het gebruik van Weebly met als doel dat
de Nepalese leerkrachten zelf content kunnen
plaatsen.
Mocht je voor Maya naar Nepal kunnen, dan kan je
tevens zelf content maken in de vorm van foto’s en
video’s. In dat geval heb je veel contact met de
verschillende scholen en kan je ter plaatse
workshops geven in het gebruik van de weebly sites
aan de Nepalese docenten / studenten.

Voor andere vacatures in Nepal en Nederland, kijk op

We zouden graag in contact komen met mensen die
naar Nepal vliegen en een paar kilo van hun bagage
willen reserveren voor kleding of laptops.
De meeste luchtvaartmaatschappijen hebben hun
limiet verhoogd van 20 naar 23 kilo. Etihad en Turkish
Airlines staan nu zelfs 30 kilo toe. Laat deze extra kilo’s
niet onbenut!

Stichting Maya   
Meijhorst 34-35  
6537JC Nijmegen  
Nederland   

tel. (+31) (0)6-23113486              
website: www.stichting-maya.nl
e-mail: info@stichting-maya.nl
KvK Centraal Gelderland 09145476

Maak je donatie over op:
NL03 RABO 0101 0263 74
t.n.v. Stichting Maya
Te Nijmegen
(BIC / SWIFT = RABONL2U)

Stichting Maya heeft sinds januari 
2008 de ANBI status. Elke gift is 
dus aftrekbaar van de belasting!

Steun ons!

Contact informatie

Maya vrijwilligers van afgelopen seizoen.
Of: everybody loves Rudra.

Colofon
De Maya Nieuwsbrief is een 
uitgave van Stichting Maya en 
dient om de vrienden van Maya 
op de hoogte te houden van het 
nieuws betreffende de stichting 
uit zowel Nepal als Nederland. De 
nieuwsbrief komt gemiddeld vier 
keer per jaar uit.

Foto’s van:
David Persoon
Iris Boers
Madelief Swerus
Marjolein Ruhl
Yubiraj Adhikari
René Voss

Eindredactie:
René Voss
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onze website

https://www.stichting-maya.nl/?page_id=634
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